Geschiedenis

Felixoord is meer dan een zorgcentrum — het is een plek met een
diepgewortelde visie. De oorsprong ligt in de 19e eeuw, toen de vegetarische
beweging opkwam als reactie op de snelle veranderingen van de industriéle
revolutie.

Felix Ortt (1866-1959), naamgever van Felixoord, stond aan de wieg van deze
beweging. Hij richtte in 1894 de Nederlandse Vegetariérsbond op en streed
zijn leven lang voor idealen als vegetarisme, geheelonthouding,
natuurgeneeswijze en de Rein Leven-beweging. Alles vanuit een verlangen
naar een gezondere samenleving en een betere wereld.

Van droom naar werkelijkheid

In 1948 namen een aantal vegetariérs het initiatief voor een ‘rusthuis’ speciaal
voor oudere vegetariérs. Een plek in de natuur, waar mensen hun levenswijze
konden voortzetten. Twee jaar later kocht de stichting een oud internaat met
omliggend terrein aan de Graaf van Rechterenweg in Oosterbeek. Met hulp
van donaties en renteloze leningen werd het terrein uitgebreid tot zes hectare,
en ontstonden de eerste bungalows en een biologische moestuin. Bewoners
én buurtgenoten genoten van vers, onbespoten fruit en groenten.

Uitgroeien tot Felixoord

In de jaren zestig groeide de vraag naar woonruimte. De oude kostschool
maakte plaats voor nieuwbouw, en in 1968 opende een modern woongebouw
voor meer dan 110 vegetarische ouderen. Felixoord was daarmee een unieke
plek in Nederland: een zorglocatie vanuit een levensbeschouwing waarin zorg

voor lichaam, geest én natuur samenkomen.

Zoals Felix Ortt het in 1912 verwoordde:

“Een vegetarische levensopvatting is een zodanige die lichaam, ziel en geest
gezond en krachtig wil houden en steeds krachtiger en gezonder wil doen
ontwikkelen.”



